
Erfgoedwandeling van Sint-Donaas tot De Halve Maan  
Een charmante route door het hart van Brugge  

Je wandelt met een gids naar de plaats waar de afscheidsdrink wordt geserveerd (De 
Halve Maan) via onder andere de kelders van Crowne Plaza, de Heilig Bloedkapel, de 
Burg, …  
 

 

Startpunt: Crowne Plaza Brugge  

Het Crowne Plaza Brugge ligt aan het Burgplein, een ideale uitvalsbasis voor een 

stadswandeling. Vanaf de hoofdingang stap je meteen in het levendige centrum van 

de stad. Het hotel zelf is een moderne accommodatie, maar de omgeving ademt 

geschiedenis.  

Onder het hotel bevinden zich de overblijfselen van het oude Sint-Donaaspaleis 

en delen van de voormalige Sint-Donaaskathedraal. Tijdens de bouw van het 

hotel werden deze middeleeuwse fundamenten blootgelegd en geïntegreerd in het 

ontwerp van het pand. Hierdoor kunnen gasten en bezoekers de unieke combinatie 

van modern comfort en historische architectuur ervaren.  

  

De kelder van het Crowne Plaza 

Brugge is vandaag de dag toegankelijk en 

wordt vaak gebruikt voor evenementen, 

recepties en bijeenkomsten. De 

authentieke bakstenen muren, gewelven 

en historische artefacten creëren een 

bijzondere sfeer die perfect past bij het 

karakter van Brugge. Het is een geliefde 

locatie voor huwelijken, bedrijfsfeesten en 

culturele evenementen zoals vandaag.  

Heilig Bloedkapel  

Op slechts een paar minuten wandelen 

van het hotel bevindt zich de Heilig 

Bloedkapel. Deze bijzondere kapel is  

wereldberoemd vanwege de 

relikwie van het Heilig Bloed, die 

volgens de traditie uit het Heilige Land 

werd meegebracht. De kapel is verdeeld 

over twee niveaus: de sobere 

benedenkapel en de rijkelijk versierde bovenkapel. Vergeet niet even stil te staan bij 

de glas-in-loodramen en de indrukwekkende schilderijen. Elke vrijdag kun je er de 

relikwie bewonderen tijdens een speciale ceremonie.  



De Burg  

Wanneer je buitenkomt uit de Heilig 

Bloedkapel sta je op de Burg, een van 

de oudste pleinen van Brugge. Hier 

vind je een verzameling prachtige 

historische gebouwen, waaronder het 

gotische stadhuis, de oude griffie 

en de Sint-Basiliuskapel. Neem de 

tijd om rond het plein te wandelen, 

een terrasje te doen en van het 

uitzicht op de middeleeuwse 

architectuur op te genieten. Op de Burg heerst altijd een gezellige drukte, met 

straatmuzikanten en toeristen uit alle windstreken.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


